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Aan de heer Burgemeester, 
Freddy THIELEMANS 
Stadhuis 
Grote Markt 1 
1000 BRUSSEL 

    
 
 Brussel, januari 2008 
 
Geachte burgemeester Thielemans, 
 
 
 
De oud-voorzitter van het Comité Alhambra wordt voor de rechtbank gedaagd, door Eurocrate en 
uitbaatster van het afwerkhotel Studio Europe Carmela Lo Guidice. 
 
Even uw geheugen opfrissen: op 4 mei 2005 hield het Comité Alhambra een buurtvergadering in de 
KVS. Die werd grondig verstoord door drie individuen: Ali Akhun Moiz, Georges Tzikis en Carmela Lo 
Guidice. Wij wisten toen nog niet dat zij de nieuwe eigenaars waren van het afwerkhotel ‘Studio 
Europe’, een gebouwencomplex in de Koopliedenstraat die ze pas gekocht hadden van de heer Van 
Trappen, een notoir figuur in de wijk … 
 
Van zodra de vergadering werd geopend, en enkele leden van het Comité Alhambra iedereen welkom 
heette, stond het trio op, en bestookten zij ons met vragen. 
  
Reeds snel werd de toon vijandig. Zij waarschuwden de aanwezigen dat ‘als zij nog lang verzet 
zouden voeren tegen de straatprostitutie, zij daar spijt van zouden krijgen’ en dat ze ‘gezichten 
zouden onthouden’ en ‘namen zouden vinden op deurbellen’. 
 
Later volgde de klacht wegens ‘laster en eerroof’. Nu dus het proces. 
 
Is dit niet de omgekeerde wereld, buurtbewoners die voor de rechtbank gedaagd worden door 
individuen die geen scrupules hebben (een Eurocrate die een afwerkhotel uitbaat …) en die in een 
chique villawijk wonen buiten Brussel ver van de overlast die ze veroorzaken? 
 
De situatie in de Alhambrawijk blijft verder verzieken. Wij hadden graag om uw hulp gevraagd 
burgemeester, maar op de laatste interpellatie van het Comité Alhambra van de gemeenteraad bleef u 
weer met cijfers gooien en zei u dat het de schuld was van andere instanties dat er geen duurzame 
oplossingen mogelijk waren voor de Alhambrawijk (het parket, de federale overheid, …). U weet dat 
wij het daar niet volledig mee eens zijn, maar soit, wat kunnen wij nog doen om u te overtuigen dat u 
als burgmeester wel heelwat troeven in handen hebt om de situatie in onze wijk aan te pakken?  
 
Wij hopen dat 2008 beter mag zijn dan 2007, en 2006 en alle voorgaande jaren. Na bijna 10 jaar is het 
tijd dat er eindelijk es iets ten gronde gebeurt meneer de burgmeester. Wij en alle andere 
buurtbewoners die de petitie getekend hebben (meer dan 250 nu) zouden het bijzonder appreciëren 
indien u nu eindelijk eens kleur bekent: wilt u straatprostitutie in een woonbuurt, met alle 
nevenactiviteiten die dat met zich meebrengt? Of wilt u een woonwijk die zich zonder zorgen kan 
ontplooien? Het antwoord zou evident moeten zijn … 
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